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Viering Avondmaal 

      
 
Voorganger: Ds. M. Klaasse-Mesch, Andel  
Organist: Henk Hoogendoorn 
Lector: Martha de Bonth  
 
Orgelspel   
Voor de dienst: Herzlich lieb hab ich dich, o 
Herr (in vorig liedboek 268 U heb ik lief, U 
roep ik aan!) 
 
Binnenkomst kerkenraad 
Stilte 
Oefenen nieuw lied: ‘Voordat ik kan 
ontvangen brood en wijn’ Lied 400 
 
Welkom en mededelingen  
Intochtslied: Psalm 63: 1 en 3  
 
Stilte 
Votum en Groet 
 
Kyriegebed 
met gesproken acclamatie: 
a: Redder der wereld, kom ons bevrijden, 
Gij onze hoop, onze toekomstverwachting. 
Glorialied: ‘Alles wat adem heeft love de 
Here’ NLB 146c: 1 
 
Gebed bij de opening van het Woord 
Lied voor jong en oud ‘Dank U voor deze 
nieuwe morgen’ ELB 168 (3 coupletten) 

Dank U voor deze nieuwe morgen, 
dank U voor elke nieuwe dag. 
Dank U dat ik met al mijn zorgen 
bij U komen mag. 
 
Dank U dat U hebt willen spreken, 
dat U, U hoort een ieders taal. 
Dank U dat U het brood wilt breken 
met ons allemaal. 
 
Dank U, uw liefde kent geen grenzen, 
dank U dat ik nu weet daarvan. 
Dank U, o God, ik wil U danken 
dat ik danken kan. 
 
Lezing 1: Genesis 16: 1-16  door lector 
Lied: ‘De Heer heeft naar mij omgezien’ NLB 
804: 1  
 
Lezing 2: Genesis 21: 1-21   
Lied:  ‘De Heer heeft naar mij omgezien’ NLB 
804: 2  
 
Verkondiging: ‘Aan tafel met Hagar’ 
Lied: ‘Alles wat adem heeft love de Here’ NLB 
146c: 5, 6 
 
Viering Heilig Avondmaal  (v: voorganger, a: 
allen, k: kind) 
 
Lied: ‘Voordat ik kan ontvangen brood en 
wijn’ Lied 400 
 
Tijdens het naspel van dit lied: 
-Tafel wordt toebereid  
-Ruimte om gaven te geven 
 
Voorbede  
 
Nodiging  
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v: Heer, wij zijn niet waard dat Gij onder ons 
dak komt, maar uw Woord doet ons leven. 
Zo komen wij tot de maaltijd die U voor ons 
hebt aangericht als een teken van vrede. 
 
Vredegroet (allen staan) 
v: De vrede van de Heer zij altijd met u 
a: En met uw geest  
v: Wenst elkaar de vrede  
Gemeenteleden brengen elkaar een vredegroet 
(allen gaan zitten) 
 
Tafelgebed  
v: Danken wij de goede God! 
k: Ja, wij willen Hem aanbidden. 
 
k: Van alle dagen deze morgen, van heel de 
wereld deze plaats, van alle gaven brood en 
beker, van alle mensen jij naast mij. 
 
v: God, die alles hebt geschapen, het geheim 
van het morgenlicht en de zon hoog aan de 
hemel, lucht voor vogels, vrije zielen, helder 
water voor de vissen – heel de aarde een 
mensentuin: 
 
k: Zelf gaf U ons stem en woorden om te 
zingen: ‘God is goed!’ 
a: Van alle dagen deze morgen, van heel de 
wereld deze plaats, van alle gaven brood 
en beker, van alle mensen jij naast mij. 
 
v: Zoals overal ter wereld, zoals overal de 
mensen, met verbazing en ontzag zeggen wij 
hier: ‘Heilig, heilig, heilig is de HEER van 
allen, en gezegend Hij die komt. 
 
k: Heilig is de HEER van allen, en gezegend 
Hij die komt.’ 
a: Van alle dagen deze morgen, van heel de 
wereld deze plaats, van alle gaven brood 
en beker, van alle mensen jij naast mij. 
 
v: Zo gezegend als die ene is er nooit in heel de 
wereld, is er nooit van alle dagen, is er nooit 
een mens geweest, nooit een mens geweest als 
deze: Jezus, Christus, Hij, uw Zoon. 
 
k: Nooit een mens geweest als deze: Jezus, 
Christus, Hij, uw Zoon. 
a: Van alle dagen deze morgen, van heel de 
wereld deze plaats, van alle gaven brood 

en beker, van alle mensen jij naast mij. 
 
k: Altijd wist Hij waar verdriet was, wie alleen 
was, kende Hij. 
v: Feesten heeft Hij opgevrolijkt, in zijn hand 
werd water wijn. Met twee vissen en vijf 
broden, leerde Hij de mensen leven, voor 
elkaar zo goed als God. 
a: Voor elkaar zo goed als God. 
 
a: Van alle dagen deze morgen, van heel de 
wereld deze plaats, van alle gaven brood 
en beker, van alle mensen Jij naast mij. 
 
a: Hij naast ons. Zijn hele leven gaf Hij weg 
als een geschenk, tot de dood toe voor zijn 
vrienden, licht en leven, wijn en brood. 
 
v: Zo heeft Hij de laatste avond dat Hij met 
hen samen was, zelf het brood voor hen 
gebroken en gezegd: ‘Dit is mijn lichaam. 
Neem het, eet. En denk aan Mij.’ 
 
v: Vol met wijn schonk Hij de beker, loofde U 
en gaf hem rond. ‘Als je deze beker rondgeeft, 
deel je in mijn dood en leven, deel je in mijn 
nieuw verbond.’ 
 
k: Als wij brood en wijn rondgeven, 
a: delen wij zijn dood en leven, 
 
k: delen wij zijn nieuw verbond. 
a: Maranatha! Tot Hij komt. 
 
a: Van alle dagen deze morgen, van heel de 
wereld deze plaats, van alle gaven brood 
en beker, van alle mensen jij naast mij. 
 
v: Geest van God, help ons te leven,  
door dit brood en deze wijn, als die mens van 
alle mensen: 
 
a: Na deze morgen alle dagen, op deze 
plaats en waar ter wereld van nu af gevend 
vele gaven, van alle mensen wij naast 
Hem. 
 
Onze Vader  
 
Rondgang van brood en wijn  
Orgelspel: Jesu, meine Freude (NLB 907 Jezus, 
mijn verblijden) 
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Gemeenschap van brood en wijn 
v: Het lichaam van Christus, brood uit de 
hemel 
a: Amen  
 
v: Het bloed van Christus, wijn van het 
koninkrijk  
a: Amen 
 
Zingen: ‘Voor ieder van ons een plaats aan de 
tafel’ NLB 388: 1, 3, 5 
 
Dankgebed  
Slotlied ‘God, schenk ons de kracht’ NLB 418: 
1, 2, 3, 4 
 
Zending en Zegen (beantwoord met ‘Ja, 
amen, ja, Halleluja’)  
 
Orgelspel Alles ist an Gottes Segen (Max 
Reger) 
 

 
Na afloop van de dienst is er gelegenheid 
voor ontmoeting en gesprek onder het 
genot van koffie, thee of limonade 
 
 
Collecte  
1. Diaconie 
2. Kerk 
3. Steuncollecte 
 
 

Berichten voor de gemeente. 
Bloemen 

 Op 27 oktober gingen de bloemen als groet 
naar mw. J.C. Braspenning-Verbeek. 
 
Bericht van de Protestantse Gemeenten 
Midden Langstraat 
Ds. Martine Oldhoff komt spreken voor de 
PGML 
Op woensdag 13 november a.s. wordt er weer 
een PGML-bijeenkomst georganiseerd. 
Er is zoals gebruikelijk voor de pauze een 
onderwerp ter bezinning. Als spreker is hiervoor 
uitgenodigd ds. Martine Oldhoff. Zij heeft een 
promotieonderzoek gedaan aan de PThU naar 
spreken over de ziel. De uitkomsten hiervan zijn 
opgetekend in een gespreks- en bezinningsboek 
dat de betekenis van de ziel in het christelijke 
geloof verwoordt: “Kijk op de ziel”. Eeuwenlang 
was de ziel een bekend begrip in kerk en theologie. 
Daarna raakte het wat in onbruik, maar 
tegenwoordig mag er weer meer over de ziel 
gesproken worden: in het gewone leven, maar ook 
in de kerk. Martine Oldhoff werpt in haar boekje 
een nieuw licht op dit oude woord. “Kijk op de 
ziel” biedt theologische verdieping, actuele 
voorbeelden en veel stof tot nadenken. Alle 
gemeenteleden in de PGML worden van harte 
uitgenodigd. Wie geïnteresseerd is in het reilen en 
zeilen van de PKN gemeenten in de Langstraat kan 
ook na de pauze blijven. Dan wordt er een 
toelichting gegeven op de activiteiten van de 
gezamenlijke diaconieën, het jeugdwerk. Ook 
zullen afgevaardigden van de gemeenten kort 
rapporteren over de gang van zaken in de eigen 
gemeente. De aanvang is 19.30 uur (koffie en thee 
vanaf 19.15). De locatie is “De Wijngaard”, het 
kerkelijk centrum van de Hervormde Gemeente ’s 
Grevelduin-Vrijhoeve-Capelle , Fazant 6 te Sprang-
Capelle. 
 
Voorbeden 
Voor de diensten kunt u mij voorbeden doorgeven 
door mij te bellen (06 364 224 05) of te 
mailen hhoogendoorn15@gmail.com. 
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Pastoraat 
Contactgegevens Ds. van der Linden: 06 83446753; 
dsgvanderlinden@gmail.com   
 
 

Beste mensen, 
  
Het is woensdag 6 november dankdag en wij 
mogen heel dankbaar zijn dat we genoeg te eten 
hebben, vaak een voorraadkast vol hebben en als 
het op is gaan we gewoon weer boodschappen 
doen. 
Voor veel mensen is dat niet ‘gewoon’ en daar 
willen we ook graag bij stilstaan. We willen graag 
weer producten inzamelen voor de 
voedselbank tijdens de dienst van 3, 6 (dankdag) 
en 10 november. 
Op 10 november, tijdens de kerk-school-gezin 
dienst zetten we de boodschappen voorin de kerk 
zodat we allemaal kunnen zien wat we met elkaar 
verzameld hebben! 
  
Wilt U en willen jullie op 3, 6 of 10 november één 
of meerdere producten mee naar de kerk 
nemen van onderstaand lijstje? 
Wij staan in de hal om de producten aan te nemen 
en te verzamelen. 
  

• pasta, rijst, couscous, aardappelpuree. 
• pastasauzen, soep. 
• ontbijtgranen, broodbeleg (jam, pindakaas) 
• vlees en vis in blik. 
• groente en fruit in blik. 
• zonnebloem- of olijfolie. 
• houdbare melk. 

  
Wij zorgen dat het bij de voedselbank terecht 
komt. 
  
Dank voor de bijdrage, alle beetjes helpen! 
Jeugdraad en diaconie 
Hoi kinderen (ouders, opa en oma’s), 
  
Volgende week zondag 10 november is het kerk-
school-gezin dienst met het thema: ‘alles is van 
U – blij geven wij terug’. 
We willen de kinderen vragen om een stuk 
speelgoed of meerdere dingen om mee te 
spelen, van zichzelf mee naar de kerk te nemen 
en dat te geven aan de arme kinderen die samen 
met hun ouders eten halen bij de voedselbank. 
Het is dus echt om iets weg te geven van jezelf en 
te delen van het vele dat we hebben! 
We zouden het heel fijn vinden als we én eten 
verzamelen én speelgoed om de kinderen blij te 
maken die minder hebben. 
  

De gezinnen met kinderen in kindernevendienst 
leeftijd krijgen deze week ook nog een uitnodiging 
in de mail met deze vraag. 
Alle (klein)kinderen zijn van harte welkom in de 
dienst volgende week waarin de kinderen centraal 
staan. 
  
Tot volgende week! 
Petra en Brenda 
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